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Het is bijna Pinksteren. Elk jaar opnieuw wordt uw gave gevraagd voor het zendingswerk. 
Waarom eigenlijk? En is dit nog steeds nodig? De Heere Jezus gaf Zijn discipelen na Zijn 
opstanding een opdracht: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen 
creaturen.’ (Markus 16: 15b) Dit bevel van de Heere Jezus is nog steeds van kracht. Nergens in 
de Schrift heeft Hij gezegd dat er een tijd komt waarin de kerk deze opdracht naast zich neer 
mag leggen. Er komt wel een moment dat het niet meer kan: de dag van Zijn wederkomst. Tot 
die tijd is het Zijn heilige wil dat er overal over Hem gesproken zal worden. Tot eer van Hem en 
tot zaligheid van zondaren.  
 
Die boodschap van vrije genade voor zondaren wordt ook vandaag gebracht. Vanuit onze 
gemeenten zijn zendingswerkers uitgegaan om dwars door culturen en wereldgodsdiensten 
heen te spreken over de enige Weg tot behoud. U begrijpt dat het Evangelie weerstand oproept. 
In de praktijk van het werk zien we bevestigd dat geen mens van nature geneigd is tot Gods 
dienst. Waar het Evangelie wordt gebracht, toont zich des te indringender de macht der 
duisternis die wij zijn toegevallen. Zendingswerk en gebed zijn om die reden nauw aan elkaar 
verbonden. Denkt u dagelijks aan de zielen van hen die ten dode wankelen?  
Het is onze overtuiging dat de Heilige Geest ook in 2023 krachtig werkt. Waar Hij komt, werkt 
Hij onwederstandelijk: Hij breekt overal doorheen. ‘Totdat de volkomenheid uws Rijks kome, 
waarin Gij alles zult zijn in allen.’ 
Met vrijmoedigheid bevelen we de Pinkstercollecte in uw milddadigheid aan.   
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